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Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] '‘Adel-' = 'edel’, "adellijk’
2] ‘-gond' of 'gund" ='strijd'

Dus: 'edele strijdster'
*

Adelgondis (ook Aldegundis) van Drongen osb, bij Gent in Vlaanderen, Belgié; kloosterlinge;
+ ca 650. Feest 26 januari (voorheen) & 20 juni.

In oude boeken staat van haar geschreven: "Zij was een dochter van de heilige Basinus (+ 7°
eeuw; feest 14 juli), koning en martelaar. Zij leefde in de tijd dat de heilige bisschop Amandus
preekte in de streek rond Gent. Zij ligt met haar vader begraven in haar klooster, dat
tegenwoordig een premonstratenzer klooster is."

*

Aldegondis (ook Aldegund) van Maubeuge, Frankrijk; stichteres & abdis;  684.

Feest 30 januari.

In een middeleeuwse levensbeschrijving van Aldegondis staat te lezen dat Aldegondis haar
moeder toevertrouwde als maagd in dienst van God te willen leven. Eigenlijk zou haar zus,
Waldetrudis, dat ook het liefste willen, zelfs nu ze al getrouwd was. De man van haar zus,
Vincentius Madelgarius, was diep onder de indruk van de eerlijke vroomheid bij zijn vrouw en
zijn schoonzus, met als gevolg dat de echtelieden met wederzijds goedvinden uit elkaar gingen
om elk het klooster in te gaan. Waldetrudis ging naar het klooster te Mons (Bergen) in
Henegouwen, en Vincentius Madelgarius naar Hautmont; hij zou daar later nog abt worden.
Aldegondis bleef voorlopig gewoon thuis wonen. Op een goed moment werd zij door haar zus in
het klooster uitgenodigd om er enige tijd door te brengen: "Dan kan ik je iets teruggeven voor al
het goede dat ik allemaal van je gekregen heb.” Hun beider moeder, Bertilia, stemde erin toe
onder voorwaarde dat het bezoek niet al te lang zou duren. Maar eenmaal in het klooster besloot
Aldegondis dat ze er het allerliefst voortaan wilde blijven. Dat schreef ze aan haar moeder. Deze
was er echt blij over, of zoals het levensverhaal het zegt: "Nu was de moeder blij om haar dochter
en de dochter om haar moeder!" Toen Bertilia voelde dat haar levenseinde naderde, liet zij haar
dochter roepen en vermaakte haar alles wat ze bezat: goud, zilver, kostbaarheden, stoffen, have
en goed alsmede de dienstmeiden en lijfeigenen die aan het goed verbonden: alles ten dienste van
het klooster. Van de opbrengst daarvan stichtte Aldegondis het klooster van Maubeuge.

Haar leven kende een aantal tegenslagen. Zij was vaak mikpunt van laster. Bovendien leed zij aan
een vorm van kanker die haar rechter borst volkomen wegvrat.

Toen zij haar levenseinde voelde naderen, riep zij de medezusters bij zich voor wie zij steeds als
een moeder had gezorgd, en sprak: "Mijn veelgeliefde zusters en dochters. Sta er niet verbaasd
over dat u ziet hoezeer ik naar de dood verlang. Want op dat moment zal ik het paleis van mijn
teer beminde bruidegom binnentreden. Je moet ook niet bedroefd zijn, nu je mijn aanwezigheid
en steun zult moeten missen. Want ook al zal mijn ziel dit armzalig lichaam verlaten, daarmee is
nog niet gezegd dat ik u in de steek zal laten. Want zonder lichaam zal ik u in de geest dichterbij
kunnen zijn dan ooit."



