ARASH is een Perzische naam
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Betekenis

‘Held', 'strijder’.

Is er etymologisch verband met de Griekse god van de oorlog 'Ares' = 'schadetoebrenger'?
Of zouden we verband moeten zoeken met de 'Arhats' = ‘waardigen' of ‘wijzen' uit de
Boeddhistische mythologie? Arhat was een titel die werd gegeven aan leerlingen van
Sakyamoeni, die een zekere vorm van geestelijke volmaaktheid hadden bereikt. In het Tibetaans
worden zij '‘Overwinnaars van de Vijanden' genoemd. Daarmee werd bedoeld dat zij de eigen
onvolmaaktheden hadden overwonnen, die een mens verhinderen om tot het ideaal van
volmaaktheid te komen. Zo werden zij ook tot symbool van een lang en zalig leven, en tot
bewaarders van de juiste leer van de Boeddha.

[Cavendish;Eliott]

*

Bijzonderheden

In vele culturen komt ‘held’ of 'strijder’ voor als voornaam.

Zo kwam in de Griekse en Romeinse wereld de naam 'Heroon' of 'Hero' regelmatig voor.
Alle Nederlandse voornamen waarin de klank 'Hild-', 'Hilt-' of 'Hil-' te horen is, gaan terug op
het oud-Germaanse woord 'held’ of 'schild’ (bv. Hille, Hildebrand enz.).




