PIETER-PAUL is een Nederlandse combinatie van PETRUS & PAULUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Petrus: Griekse naam: 'rots', 'steen’ (Grieks; het oorspronkelijke Griekse woord is overigens 'Petra), en is
symbool van vastigheid en betrouwbaarheid).

2] Paulus: afgeleid van het Griekse woord ‘paulos' = 'klein' of ‘gering".

*

Petrus Apostel, Rome, Itali€; martelaar; T ca 64. Feest 29 juni (herdacht met de apostel Paulus).

Petrus heette aanvankelijk Simon. Tezamen met zijn broer Andreas werd hij door Jezus geroepen, toen hij zijn beroep
van visser uitoefende. Jezus gaf hem ook de bijnaam Petrus.

Uit de verhalen krijgt men de indruk dat Petrus een hartelijk, spontaan man was, ook met alle fouten die daarbij horen.
Zo wilde hij niet dat Jezus hem aan het Laatste Avondmaal de voeten waste. Dat was immers het werk voor een laag
slaafje. Maar toen Jezus zei dat hij dan niet langer zijn leerling kon zijn, wou hij ineens helemaal gewassen worden.
Aan tafel bezwoer hij dat hij bereid was met Jezus te sterven. Maar Jezus maande hem tot voorzichtigheid: "Petrus,
Petrus, voor de haan kraait, heb je me driemaal verloochend." Inderdaad heeft hij diezelfde nacht nog glashard
volgehouden dat hij Jezus niet kende, toen het hem te heet onder de voeten werd. Jezus was gearresteerd en er kwam
een meisje langs dat op hem, Petrus, wees met de woorden: "Die hoort er ook bij." Maar hij ontkende het drie maal met
heilige verontwaardiging. Toen kraaide er een haan... Petrus herinnerde zich Jezus' woorden van de afgelopen avond,
ging naar buiten en begon bitter te wenen. Als de leerlingen na Jezus' heengaan weer gaan vissen en Hem herkennen
op het strand, bedenkt Petrus zich geen moment en springt hij pardoes overboord en zwemt vlug vooruit om maar het
eerste bij Jezus te zijn. Deze Petrus is de prins der apostelen. Omdat hij de eerste bisschop van Rome is geworden,
heeft tot op de dag van vandaag de bisschop van Rome (de paus) een bevoorrechte plaats onder de katholieke
christenen.

Hij ligt begraven te Rome op de plaats waar later ter ere van hem de beroemde Sint-Pieterskerk werd gebouwd.

*

Paulus Apostel, Rome, Italié; martelaar; T 67. Feest 25 januari (bekering) & 29 juni (met Paulus).

Hij kwam uit Tarsis en moet als jongen reeds naar Jeruzalem zijn verhuisd. Hij had nog als leerling aan de voeten
gezeten van de beroemde leermeester Gamaliél. Zo was hij uitgegroeid tot een vurige, wetgetrouwe jood, die niets
moest hebben van de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth. We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de
diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van
Saulus. Hem was er dan ook alles aan gelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij zelfs volmachten gekregen van de
Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten binnen te dringen en te controleren of er
geen volgelingen van Jezus woonden. Op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen
en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: ‘Saul,
Saul waarom vervolg je mij?' Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis.
Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af zou hij de meeste fanatieke verdediger van Jezus' leer:
het evangelie was er voor ieder die hulpeloos in het duister rondtastte, ongeacht of men tot het uitverkoren volk van de
joden behoorde of niet.

Drie jaar lang bereidde hij zich in het verborgene voor op zijn zending. Toen trad hij uit de schaduw en ondernam
minstens vier grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal brieven, waarvan er veertien in het Nieuwe
Testament in de bijbel zijn opgenomen. De laatste reis bracht hem als gevangene naar Rome. Daar had hij huisarrest,
maar mocht er ieder ontvangen. Hij hield veel twistgesprekken met de joden en kon maar niet begrijpen dat zij op hun
beurt niet Jezus erkenden als Gods zoon. Te oordelen naar de Handelingen van de Apostelen, een Nieuw-
Testamentisch boek waar vooral over zijn zendingswerk wordt bericht, verbrak hij officieel de banden met de
godsdienst die hij van huis uit had meegekregen en waar hij destijds zo ijverig voor had gestreden, en wendde zich tot
de niet-joden, de heidenen. Hij zou onder keizer Nero de marteldood gestorven zijn.

*

Pietro-Paulo Novarra sj, Ximbara, Japan; martelaar met de japanse jezuieten Petrus Onizzuca Sandaju en Dionysius
Fugiscima (ook Fugixima) en met de Japanner Clemens Kuijemon (ook Kingemon), huisknecht; T 1622.

Feest 4 februari (met alle jezuieten missionaris-martelaren) & 5 maart & + 1 november.

Pietro-Paulo kwam uit Zuid-Italié. In 1588 was hij als missionaris naar Japan gekomen. Op het moment dat alle
vreemdelingen Japan moesten verlaten, in 1614, behoorde pater Novarra tot de onderduikers. Lang wist hij aan zijn
achtervolgers te ontkomen. Tenslotte werd hij gesnapt en met zijn gezellen levend verbrand.



