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Betekenis 

Oorspronkelijk een Engelse familie-  of achternaam: betekent ‘wagenmaker’, soms ook 

‘wagenmenner’. Het Oud-Engelse woord ‘wayne’ is etymologisch verwant aan ons woord 

‘wagen’.  

 

Varianten 

Wain, Waine, Wayn 

 

Bijzonderheden 

De naam werd in Engeland en Amerika populair sinds de 2e helft van de 20e eeuw, 

waarschijnlijk onder invloed van de filmster John Wayne († 1982). Hij heette oorspronkelijk 

Marion Michel Morrison, maar zijn regisseur Raoul Walsh († 1980) koos voor de 

artiestennaam John Wayne; hij greep daarbij terug op de naam van Anthony Wayne, een 

generaal uit de tijd van de Amerikaanse Revolutie († 1796). 

Aan het begin van de 21e eeuw kreeg de naam vooral bekendheid door de Engelse voetballer 

Wayne Rooney (*1985). 

 

Patroonheiligen: 

De katholieke kerk kent minstens twee patroonheiligen van de wagenmakers: 

1. Jozef Voedstervader van Jezus, Nazareth, Palestina; † eerste kwart van de 1e eeuw. 

Feest 19 maart. 

In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in Jezus' kindheidsverhalen (Matteus 

01-02; Lukas 01-02). Hij is een afstammeling van David. Hij is timmerman (Matteus 

13,55) en woont in Nazareth. Hij is een rechtschapen mens en hij zorgt goed en 

liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we eigenlijk niet van hem. 

* 

2. Willigis (ook Willigils) van Mainz, Duitsland; aartsbisschop; † 1011. 

Feest 23 februari. 

Hij was afkomstig uit Schöningen, waar zijn vader het eenvoudige beroep van 

wagenmaker uitoefende. Op grond van zijn veelbelovende intelligentie mocht hij voor 

priester studeren. Na zijn wijding werd hij kanunnik te Hildesheim.  

In 975 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Mainz. Hij was een ijverig bevorderaar 

van de christelijke cultuur, niet alleen in zijn eigen bisdom, maar ook ver daarbuiten.  

Na de dood van keizer Otto II († 983) droeg hij zorg voor de opvoeding van diens 

driejarige zoon, de latere keizer Otto III, tezamen met Otto's moeder Theophano en zijn 

grootmoeder Sint Adelheid († 999; feest 16 december). Intussen was hij uitgegroeid 

tot één van de invloedrijkste mannen van het keizerrijk. Van paus Benedictus VII († 

983) had hij de volmacht ontvangen om keizers te kronen, en zo wijdde hij in 996 Otto 

III tot keizer. Maar de nieuwe keizer stierf alweer zes jaar later op 42-jarige leeftijd. 

Nu ontbrandde er een strijd over zijn opvolging. Deze werd beslecht, toen Willigis nog 

in datzelfde jaar 1002 Hendrik II († 1024; feest 13 juli) tot keizer en zijn vrouw 

Kunigonde († 1033 of 1039; feest 3 maart) tot keizerin kroonde. Beiden zouden later 

heilig verklaard worden. Willigis noemde men 'vader van keizer en keizerrijk'.  

Naast dit alles vond Willigis in zijn persoonlijk leven nog tijd voor geregelde 

bijbelstudie en ondersteuning van de armen. Zo was hij gewoon om elke dag dertig 

armen aan zijn tafel uit te nodigen.  

Hij was een groot bevorderaar van de kunsten. Een van zijn motto's luidde: 'Door de 

kunst tot kennis van en dienst aan God.'  


