WOBIEN is een variant van WOBBINA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis

Door het tussenvoegsel “-in-* krijgt de oorspronkelijke naam WOBBA een koos- of verkleinvorm. Vrouwelijke
vorm van de Friese naam Wob. Er zijn verschillende herleidingen mogelijk:

1] Verkorte verbastering van Walburg, samengestelde Germaanse naam:
1.1 'Wal-' is een verkorting van 'wald-' ="heersen’;
1.2 "-burg' is 'veiligheid', 'bescherming’, 'schuilplaats’ (vgl. ons woord 'burcht' of 'borg’)
Dus 'heerseres die veiligheid biedt'; 'vorstin als een burcht' enz.
2] Verkorting van tweeledige Germaanse naam, waarvan het eerste lid begon met ‘wol(f)-' en het tweede

met de letter 'b':
2.1 'Wolf' = 'wolf;
2.2 Voor het tweede lid komen verschillende mogelijkheden in aanmerking:
2.2.1  '-bald' ='heersen'

Dus 'heersend als een wolf';
2.2.2  '-bert' ="'stralend’, 'schitterend’, 'prachtig’ (‘bert' en 'pracht’ zijn etymologisch hetzelfde woord).

Dus 'schitterend als een wolf'.
2.2.3  '-brand' = 'vlammend zwaard'

Dus: 'die het vlammend zwaard voert als een wolf'.
*
De wolf als symbool
In de oude Germaanse culturen was de wolf symbool voor degene die de overwinning bracht. Wodan (ook wel
Odin) reed erop. Bij de Azteken is de huilende wolf symbool voor de god van de dans. In andere culturen was
de wolf juist vaak het symbool voor het kwade; voor de donkere krachten der aarde; voor verslindende
machten. In allerlei natuurvolken worden de goden van de dood begeleid door wolven en raven. Bij de
Chinezen is de wolf symbool voor heb- en roofzucht. In de Grieks-Romeinse cultuur bewaarde men enerzijds
aan de wolf goede herinneringen: het was immers een wolf die Romus en Remulus, de stichters van stad
Rome, in leven hield en opvoedde. Anderzijds is in de Romeinse cultuur de weinig vleiende zegswijze
ontstaan: 'Homo homini lupus' (= 'De ene mens is voor de ander een wolf': we verslinden elkaar). Ook de
christenen zagen in de wolf vooral het boze: hij stond voor de duivel; voor degene die de kudde verstrooit;
voor vraatzucht.
*
Walburgis van Heidenheim, Duitsland; abdis en geloofsverkondigster; t 779.
Feest 25 februari & 1 mei (overbrenging relieken)
Walburgis was van adellijke Engelse afkomst. Ze moet geboren zijn rond 710. Richard was haar vader;
Willibald en Wunibald waren haar broers. Zij behoorde tot de vrouwen die door Bonifatius naar Duitsland
gehaald zijn om hem te helpen bij de kerstening van de heidense Germanen. Met haar beide broers die zich
ook in dienst van Bonifatius hadden gesteld deed zij veel voor de verbreiding van de christelijke cultuur. Zij
stichtte te Heidenheim een dubbelklooster (een mannen- en vrouwenklooster die aan elkaar grensden, maar
met gescheiden levensruimten).Walburgis droeg ook zorg voor de bouw van de kerk aldaar. Ze moet een
sterke en tegelijk vriendelijke vrouw geweest zijn. Ze stierf in 779 te Heidenheim.
Relieken van haar rusten in de kerk die aan haar broer is toegewijd, Sankt-Willibaldkirche, in het naburige
Eichstétt. Maar in haar abdijkerk te Heidenheim is tot op de dag van vandaag de graftombe te zien die voor
haar werd vervaardigd in 1484.
In diezelfde kerk rust ook het gebeente van haar andere broer Wunibald.
Zij wordt afgebeeld in koninklijke gewaden (gezien haarafkomst) of als kloosterlinge resp. abdis (met staf),
met afgelegde kroon naast zich; de afbeelding op haar graf toont hoe engelen haar een hemelse kroon opzetten.
Soms met eens schip (waarop ze overvoer van Engeland naar het vasteland van Europa. Vaak heeft ze een
oliekruikje of -vaatje en korenaren; soms een boek.
Zij is patrones van het bisdom Eichstétt; van zeevarenden en schippers, alsmede van boeren en huisdieren
(volgens een oude overlevering werd zij eens aangevallen door een wilde hond. Maar zij wist hem tot bedaren
te brengen door de geestkracht van de liefde die in haar woonde; het dier werd sindsdien haar trouwe metgezel.
Zo werd zij patrones van vee en huisdieren). Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen beten van hondsdolle
dieren, pest en oogkwalen (daartegen bestaat het aloude middeltje Walburgis-olie!) en voor de groei van het

gewas.
*

In Duitsland en Nederland was ze zeer populair. De oudste kerk in Groningen was een Walburgiskerk. De kerk
te Zutphen is nog altijd aan Walburg toegewijd. De nacht van 30 april op 1 mei heet vanouds Walpurgisnacht.
In Goethe's Faust speelt de Walpurgisnacht een rol.



