ARWIN is een variant van ERWIN

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze naam te herleiden:

1] Samengestelde Germaanse naam:
In dat geval gaat de uitgang ‘win' vrijwel zeker terug op het gelijkluidende Germaanse
woord: dat betekent 'vriend'.
De herkomst van 'Er-' is niet met zekerheid uit te maken; er worden drie mogelijkheden
geopperd:

1.1  'Er-'is een verbasterde verkorting van 'Arn’ of 'Aran’ = 'Arend’. Dus: 'Vriend van de
arend’, waarbij we bedenken dat de arend een belangrijke rol speelde in de Germaanse

mythologie.
Deze herleiding ligt gezien de 'Ar-'klank in 'Arwin' het meest voor de hand.

1.2 'Er-'is een verbastering van Herwin: 'Her' = 'leger'. Dus: 'vriend van het leger’,

2] Erwin is een verkorting van Everwin = ‘vriend van de ever'; ook het everzwijn speelde in de Germaanse cultuur
een belangrijk rol.

3] Erwin kan ook een verbastering zijn van 'Ermin’ of 'Irmin-', afgeleid van het Germaanse woord ‘ermena’ = ‘groot’,
‘geweldig'. Schijnt samen te hangen met de god der Hermionen.

4] Tenslotte is Erwin ook een variant van Ivo (= [strijder met en boog van] taxushout’).

*

De arend als symbool

De arend of adelaar is in vele culturen de koning onder de vogels. Hij wordt in verband
gebracht met de zon, met de bron van het leven, de opgang naar de hemel, verlossing uit
slavernij, trots, meditatie, gezag, macht en kracht. Zowel in de Europese als in de Indiaanse
culturen komt het gegeven voor van de adelaar in gevecht met de slang. Daarbij stelt de slang de
lagere, aardse, slechte machten voor en de adelaar de hogere, hemelse, goede machten.

In de christelijke kunst wordt de evangelist Johannes afgebeeld in de gestalte van of in
gezelschap van adelaar: zoals een adelaar van boven af een scherpziende blik heeft, zo heeft
Johannes in zijn evangelie met een adelaarsblik naar Jezus gekeken.

*

Erwin (ook Armel, Ermin, Ermijn, Erminon of Erminus) van Lobbes (ook van
Gembloux) osb, Belgié; abt & bisschop; T 737; feest 25 april.

Hij was afkomstig uit Laon, maar werd door de H. abt en bisschop Ursmarus uitgenodigd zich
bij hem aan te sluiten in zijn Klooster te Lobbes. Hij volgde daar zijn leermeester zo precies na,
dat deze hem uiteindelijk tot zijn opvolger aanstelde; hij stierf vier-en-twintig jaar later op hoge
leeftijd.



