ASCHWIN is een variant van ANSWIN

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Asch-' komt van Ans (in samenstellingen vaak verbasterd tot 'Os-'), een Germaanse
godheid;

2] -win' = 'vriend".

Dus: ‘vriend van god'.

*

Answin (ook Ansevin of Ansovinus) van Camerino, Italié; bisschop; t 840 (of 8617?).

Feest 13 maart.

Van Answin is weinig bekend. Hij zou geboren zijn in het Midden-Italiaanse stadje Camerino.
Hij werd priester en Kluizenaar in Castel-Raimondo bij Torcello, tot hij door Lodewijk de
Vrome (T 840) gevraagd werd diens persoonlijke biechtvader en geestelijk raadsman te worden.
Vervolgens werd hij tot bisschop benoemd van zijn geboorteplaats. Hij stemde daarin toe op
voorwaarde dat hij geen soldaten hoefde te leveren voor het leger van de keizer. Dat hoorde
namelijk in die tijd. Maar Answin meende, dat zoiets onverenigbaar was met de herdersfunctie
van het bisschopsambt. Hij kreeg zijn zin.

Hij werd een geliefd bisschop vanwege zijn wijsheid en liefde, vooral jegens de armen. Hij stond
bekend om zijn wonderen. Zo schijnt hij eens tijdens de mis last te hebben gehad van de zon die
door de ramen van de Kkerk in zijn gezicht scheen. Bij wijze van bescherming hing hij zijn mantel
zomaar ergens in de ruimte.

*

Oswin van Engeland, Gilling, Yorkshire, Engeland; koning & martelaar; 1 651.

Feest 20 augustus.

Hij was koning van Deira, een onderkoninkrijkje van het grotere koninkrijk Northumbrié in
Noord-Engeland. Hij kreeg zijn vorming van de heilige abt en bisschop Aidan van Northumbrié
(T 651; feest 31 augustus). In 642 werd hij koning van Deira. Negen jaar later sneuvelde hij in
een slag met zijn oom Oswy, die zich op die manier meester maakte van het gehele koninkrijk
Northumbrié. Nog geen twee weken later stierf ook zijn vriend en weldoener Sint Aidan.

Als schadeloosstelling voor Oswins dood schonk de nieuwe koning Oswy - vooral op
aandringen van zijn gemalin Eanfled (T ca 704; feest 24 november) - een grondgebied waar hij
een klooster stichtte en Oswin werd bijgezet. Op zijn graf gebeurden wonderen, zodat hij al
gauw als heilige martelaar werd vereerd.



