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Betekenis 
Italiaans: 'bos', 'woud'. Gaat terug op de familienaam van de heilige Johannes (Don) Bosco. 
Johannes is een verbastering van de Hebreeuwse naam Johanan = 'Hij (= God) zal genadig zijn'. 
* 
Johannes (ook Don) Bosco, Turijn, Italië; stichter; † 1888; feest 31 januari. 
Hij werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo 
d'Asti (nu: Castelnuovo Don Bosco). 
Don Bosco had voor zijn tijd bijzondere opvattingen over zending en apostolaat. Hij maakte 
gebruik van alle menselijke middelen om het hart van anderen open te maken voor het evangelie. 
Hij kon goochelen, was acrobaat en atleet. Voor een priester destijds bepaald ongewone 
eigenschappen. Maar hij was ervan overtuigd, dat de kerk van zijn dagen zich teveel richtte tot 
het verstand van de mensen en te weinig tot het hart. Vanaf zijn priesterwijding in 1841 werkte 
hij in de achterbuurten van Turijn. Hij ontpopte zich als een geniaal pedagoog, wist door zijn 
onvermoeibare hartelijkheid en optimisme jongens aan zich te binden, maakte ze vertrouwd met 
de waarde van het evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die uit zou groeien tot de 
Italiaanse jeugdbibliotheek. Zijn boek ('De verstandige jongen') haalde tijdens zijn leven in Italië 
alleen al een oplage van ruim zes miljoen exemplaren. Daarin zet hij o.a. uiteen dat het in de 
opvoeding beter is fouten te voorkomen en het goede opvallend te belonen dan te straffen. Het 
maakte hem tot een van de belangrijkste katholieke pedagogen uit de 19de eeuw. In zijn gebed 
liet hij zich vooral inspireren door Sint Franciscus van Sales († 1622; feest 24 januari). 
Om nog meer tot uitdrukking te brengen dat de zorg voor de jeugd een uitdrukking was van 
Gods zorg voor de mensen, stichtte hij voor mannen de congregatie der salesianen (1859) en 
voor vrouwen de Dochters van Maria (1872). Na een liefdevol leven vol inspanning, waarbij hij 
veel tegenwerking had moeten overwinnen en had moeten oproeien tegen allerhande vormen 
van onbegrip in de eigen kerk, stierf hij op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg de eretitel mee van 
'koning van de straatjongens en apostel van de verwaarloosde jeugd'. Naar hem zijn de Don-
Boscohuizen voor jongeren genoemd.  
Met Sint Jozef-Benedictus Cottolengo, zijn biechtvader Sint Jozef Cafasso en Sint Leonardus 
Murialdo vormt hij de zogeheten 'Turijnse vier-ster'. Hij rust in de kerk van de salesianen in 
Turijn. 
Hij werd in 1934 heiligverklaard. 
Hij is patroon van Castelnuovo Don Bosco, circusartiesten, dansers, leerjongens, schooljongens 
en (katholieke) uitgevers. 
Omdat in zijn tijd de fotografie al was uitgevonden zijn er authentieke portretten en opnamen 
van hem bewaard gebleven. Vaak wordt hij afgebeeld omringd door kinderen. 
* 
Joao-Bosco Burnier sj, Ribeiro Bonito, Brazilië; martelaar; † 1976; sterfdag 12 oktober. 
Hij was geboren in het Braziliaanse plaatsje Juiz de Fora op 11 oktober 1911. Trad in bij de jezuïeten en werkte als 
missionaris in Ribeiro Bonito. Daar werd hij op 12 oktober 1976 door de politie vermoord, omdat hij het opnam voor 
gemartelde vrouwen. 

 


