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Betekenis 
Germaanse naam: ‘prachtig’, ‘schitterend’. ‘Brecht’ en ‘pracht’ zijn etymologisch hetzelfde 
woord. ‘Brecht’ verbasterde meestal tot ‘Bert’. 
* 
Bijzonderheden 
De naam Brecht is een verkorting van een tweestammige naam die eindigde op de klank  
‘-brecht’: zoals bv: 
Adelbrecht ‘schitterend van adel‘ 
 

Adelbert van Egmond, Nederland. Diaken en monnik, die met Willibrord (07 nov.) de 
Noordzee overstak om hier het evangelie te brengen. Werkte vooral in de omgeving van 
Egmond, waarvan hij patroonheilige is; † ca 740. Feest 25 juni. 
 

Albrecht ‘schitterend van adel‘ 
Embrecht ’reusachtig schitterend‘ of ‘schitterend op het thuiserf’ 
 

Emebert (ook Hildebert) van Gent osb, België; probeerde als abt van de St-Pietersabdij 
tijdens een volksoproer vernielingen in de kerk tegen te gaan; kwam daarbij om; † 752. 
Feest 4 april. 

 
Engelbrecht ‘schitterend onder de Angelen’ (Europees volk: thans vooral in Engeland); 
Gerbrecht ‘schitterend met de speer‘; 
Gijsbrecht ‘schitterend kind van aanzienlijke afkomst’;  

ofwel: 'schitterend met/door de pijl'; 
Herbrecht ‘schitterend in het leger’; 
 

Heribertus van Keulen, Duitsland. Vriend en kanselier van Keizer Otto III (+ 1002 en 
aartsbisschop van Keulen. Stichtte klooster Deutz aan de overkant van de Rijn. Werkte in zijn 
preken op het gemoed van de rijken, (waren er veel in Keulen!) om armen aalmoezen te geven; 
† 1021. Feest 16 maart. 

 
Hilbrecht ‘schitterend schild’ of ‘schitterende held’; 
Huibrecht ’schitterend door zijn verstand‘:  
 

Hubertus van Luik, België. Stuitte - aldus de legende - tijdens de jacht op een hert met een 
kruisbeeld in het gewei dat tot hem zei: "Waarom vervolg je mij?" Vanaf dat moment leidde hij 
een leven van boete en gebed. Volgde Lambertus (17 sep.) op als bisschop van Maastricht; 
 † 727. Feest 3 november. 
 

Lambrecht ’schitterend in het land‘ 
 

Lambertus van Maastricht, Luik, België. 20e bisschop van Maastricht. Preekte het evangelie 
in Brabant (toen 'Taxandria') en De Kempen ('Teisterbant'). Met zijn beide helpers vermoord, 
waarschijnlijk door toedoen van een adellijke dame aan wie hij had gezegd dat haar huwelijk 
naar kerkelijke maatstaven onwettig was: ongeveer 70 jaar; † 705. Feest 17 september. 
 

Siebrecht ’schitterend door de overwinning‘ 
Wiebrecht ’schitterend in de strijd‘ 
enz 


