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------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Deze naam gaat terug op het Latijnse woord 'deliciae', dat alleen in het meervoud voorkwam. 
'Delicia' is dus een geconstrueerd enkelvoud: 'genot', 'verrukking', 'weelde', 'lekkernij', kortom 
alles wat de zinnen streelt. 
De naam zou al aangetroffen zijn op sarcofagen uit de Romeinse oudheid. Feit is dat 'Delicia' in 
de middeleeuwen in onbruik is geraakt, waarschijnlijk ook door het feit, dat er geen heilige was 
die zo heette. Christenen kozen immers namen van heiligen, want die dienden als hun 
voorspreker bij God in de hemel. 
De naam dook weer op in het Engeland van de Verlichting (18e eeuw).  
De populariteit ervan steeg door de roman van Marie Corelli uit 1896 'Delicia'; zij is een goede 
vrouw naast een schoft van een echtgenoot. 

 * 
Varianten 
Delesha (usa), Delice (eng), Delisa (usa), Delise (eng), Delisha (usa), Delisiah (usa), Delight 
(eng), Delite (eng), Delys (cdn). 
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