FLORIS is een verkorte Nederlandse vorm van FLORENTIUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Afkomstig van het Latijnse werkwoord ‘florere’ =
'bloeien’; 'florens’ = 'bloeiend’, ‘jeugdig’, 'bekoorlijk’ enz..

2] 'Flos' = 'bloem'’ en 'Flora’ is niet alleen de bloemenwereld, maar ook de lente; zij
werd vereerd als godin van de lente. Florentius kan dus ook betekenen ‘toebehorend
aan godin van Flora’

*

Bijzonderheden

Gemeten naar de geboorteaankondigingen over het jaar 1995 in de NRC en Volkskrant

stond Floris op de 9° plaats van meest gekozen jongensnamen.

*

Floris (eigenlijk Flour ook Florus) van Lodeve, Frankrijk; eerste bisschop; T 389.

Feest (1 juni & 3 &) 4 november.

Volgens de overlevering was hij afkomstig van overzee (Schotland of lerland) en werd de
eerste bisschop van Lodéve. Zo zou hij in gezelschap van twee leerlingen, de priester
Genmardus (of Gemarclus) en de aartsdiaken Justus, het evangelie naar de Languedoc en
Auvergne hebben gebracht. Veelbetekenend vertelt de legende dan ook dat hij daar een bron
deed ontspringen... Vervolgens klom hij weer op zijn ezeltje (let op de gelijkenis met Jezus!)
en trok weer verder om ook aan anderen het evangelie te verkondigen. Op de plek waar hij
begraven was, bouwden zijn leerlingen een kerkje ter ere van de heilige apostel Petrus; later
werd het naar hem genoemd.

Enkele eeuwen daarna bouwde abt Odilo van Cluny (T 1048; feest 1 januari) er een klooster.
Dat werd het begin van het naar hem genoemde plaatsje St-Flour.

In 1800 zou daar de latere abt Migne geboren worden, de beroemde tekstbezorger van Griekse en
Latijnse kerkvaders.
Florentius (ook Florent of Floris) van St-Florent-le-Vieux (ook van Angers, van
Glomne, van Glonne, van Roye, van Saumur, Senior of van Tours), kluizenaar en abt,
Frankrijk; T 5e eeuw.
Feest 22 & 25 (Angers) september.
Hij was afkomstig uit Beieren en werd leerling van Sint Martinus te Tours (T 397; feest 11
november). Door hem werd hij priester gewijd en erop uitgezonden om het evangelie te
brengen in de Poitou. Later trok hij zich terug op de berg Glonne in Anjou om het leven van
een kluizenaar te leiden. Hij verzamelde er een groot aantal leerlingen rond zich. Zo
ontstond het naar hem genoemde klooster St-Florent-le-Vieux. Hij moet op zeer hoge
leeftijd gestorven zijn; misschien was hij op dat moment zelfs wel honderddrieéntwintig jaar
oud.
Naast het kleine plaatsje St-Floris, waar hij wordt afgebeeld in een bruine kluizenaarspij met
een Kkruis in de opgeheven rechterhand, is hij ook patroon van de Noord-Franse plaats Roye.
*

Floris was een geliefde naam in het Hollandse huis; de bekendste was graaf Floris v, bijgenaam ‘der Keerlen
God’; door edellieden vermoord in 1296.



