
FRODO 
------------------------------------------------------------- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Verkorting van een oorspronkelijk tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid 
bestond uit ‘Frodo-‘: bijvoorbeeld: 
 
1 FRODOBERT 

1 ‘Frodo-‘ = ‘wijs’, ‘verstandig’ 
 (vgl. ons oude woord ‘vroed’ in ‘vroede vaderen’ en ‘vroedvrouw’) 
2 ‘-bert’ = ‘stralend’, ‘schitterend’ 
 (vgl. ons woord ‘pracht’) 
Dus ‘stralend van wijsheid’; ‘schitterend in wijsheid’. 
* 
Frodobert van Troyes, Frankrijk; stichter & abt; † ca 670. Feest  † 1 & 8 januari. 
Geboren rond 600 uit een eenvoudige familie te Troyes, kreeg hij zijn opleiding aan de 
school van bisschop Ragnegisel. Op een dag werd zijn moeder getroffen door 
blindheid en zij vroeg hem een kruisteken over haar ogen te maken. Geschrokken 
weigerde hij dat. Maar na lang aandringen deed hij toch wat zij vroeg en hij stond zelf 
versteld van het resultaat: zij genas op hetzelfde moment. Daarop stuurde bisschop 
Abbo hem naar het beroemde, door Sint Columbanus († 615; feest 23 november) 
gestichte klooster van Luxeuil. Op dat moment was Sint Walbert abt († ca 670; feest 2 
mei). Daar stond hij bekend om zijn deugdzame kloosterleven.  
Na zijn terugkeer in Troyes raakte Frodobert verwikkeld in allerlei verdachtmakingen. 
Deze werden zo erg dat zelfs zijn bisschop het vertrouwen in hem verloor. Vandaar dat 
hij zich in de eenzaamheid terugtrok om voor God alleen te leven. Hij kreeg een 
terrein toegewezen in de nabijgelegen moerassen. Dit alles vond plaats rond 655 en 
vormde het begin van een nieuwe kloostervestiging: Moûtier-la-Celle (= 
Cellenklooster: een cel is een kluizenaarswoning). Tot aan zijn dood op de dag van de 
inwijding van de kloosterkerk was hij abt van de monniken die zich bij hem waren 
komen aansluiten. 
Zijn relieken werden op 8 januari 872 verheven tot de eer der altaren, wat gelijk stond 
aan een heiligverklaring. 
* 

2 FRODOWIN 
1 ‘Frodo-‘ = ‘wijs’, ‘verstandig’ 
 (vgl. ons oude woord ‘vroed’ in ‘vroede vaderen’ en ‘vroedvrouw’) 
2 ‘-win’ = ‘vriend’ 
Dus ‘vriend van de wijsheid’ of ‘wijze vriend’. 

 * 
Frowin (ook Frodowin) II van Engelberg osb, Zwitserland; abt; † 1178. 
Feest 27 maart. 
Hij was afkomstig uit St-Blasien in Zuid-Duitsland. In 1146 werd hij abt van klooster 
Engelberg. Onder hem kwam de abdij tot grote bloei. Zijn graf bevindt zich nog altijd 
in de kloosterkerk. 

 
 


