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Betekenis 
Afgeleid van het Griekse werkwoord 'eiroo' = 'berichten', 'verkondigen'. 
In de christelijke cultuur afgeleid van Maria's eretitel Onze Lieve Vrouw van de Hemelboog (= Iris). 
Vanwege de veelheid der kleuren vervolgens ook de naam van een bloem en de benaming voor een gedeelte van het 
oog. 
* 
Iris in de mythologie 
In de Griekse mythologie is zij een 'bode van de goden'; zij nam dan de vorm aan van de regenboog: immers ook deze 
werd beschouwd als een verbinding tussen de hemel en de aarde, de god(en) en de mensen en verkondiger van de 
vrede. Haar bijnaam was 'met voeten snel als de wind'. 
* 
De regenboog als symbool 
In vele culturen werd de regenboog beschouwd als een vriendelijk gebaar van god of de goden aan de mensen. In de 
bijbel verschijnt er na de zondvloed een regenboog, als teken dat God nooit meer een zondvloed over de aarde zal laten 
gaan; de regenboog is als het ware zijn handtekening van dit verbond tussen Hem in de hemel en zijn mensen op aarde. 
In de christelijke kunst wordt Christus vaak afgebeeld als wereldheerser, zittend op de regenboog. De regenboog geldt 
daar ook als symbool van verzoening tussen God en de mensen. 
In het christendom van de middeleeuwen werden de drie hoofdkleuren van de regenboog symbolisch uitgelegd: blauw 
als de kleur van de zondvloed, rood als de kleur van de wereldbrand en groen als de kleur van de nieuwe aarde. 
Anderen hebben meer aandacht voor de zeven kleuren en leggen ze uit als de zeven gaven van de Heilige Geest. Soms 
wordt de regenboog gezien als symbool voor Maria, die de voorspraak is voor de mensen op aarde bij God in de hemel. 
Zo ontstond de devotie voor Onze Lieve Vrouwe van de Hemelboog (= Iris). Volgens een Spaans 
voornaamwoordenboek is de vrouwennaam Iris daarvan afkomstig. 
In de Islam heeft de regenboog vier basiskleuren: rood, geel, groen en blauw, zinnebeelden van de vier elementen: 
vuur, aarde, lucht en water. 
In het oude China beschouwde men de regenboog als de vereniging van yin en yang. Soms werd de regenboog daar 
voorgesteld als een slang met een kop aan allebei de uiteinden: de ene zoog het water op uit de noordelijke zee om het 
via de andere kop in de zuidzee weer uit te spuwen.  
Dit gegeven komt ook voor in de culturen van Afrika, India en de indianen: dan stelt men zich de regenboog voor als 
een draak (symbool van vruchtbaarheid!), die zijn dorst lest in de zee. 
Bij sommige stammen in Afrika ziet men de regenboog ook als brenger of bewaker van schatten. Of als een 
beschermende arm om de hele aarde! 
De Inca-indianen hadden een bijzondere verering voor de regenboog. Zij had te maken met de zonnegod. De Inca-
vorsten die zich beschouwden als afstammelingen van de zon, beeldden hem af op hun wapens en schilden. 
Andere indianen-culturen zien in de regenboog een ladder waarlangs je naar de hemel kunt klimmen. 
Hindoes en Boeddhisten geloven dat wie in het stadium van de regenboog aanbelandt, op de drempel staat om het 
ideaal te bereiken, en op te gaan in de gelukzalige stilte. 
In het volksgeloof wordt vaak verteld dat de regenboog rijkdom en voorspoed zal brengen. Waar haar uiteinden de 
aarde raken zou een pot met goud te vinden zijn. 
* 
Bijzonderheden 
Volgens een NIPO-onderzoek stond Iris 7e op de lijst van populairste meisjesnamen van Nederland tussen 1989-1991: 
0,9%. Gemeten over de jaren 1990-1994 stond Iris 4e op de lijst van populairste meisjesnamen in Nederland. 
* 
Iris van Geriapolis, Klein-Azië; dochter van de apostel Filippus; † 103. Feest 4 september. 
Historisch gesproken is er over deze vrouw niets bekend. Maar volgens de legende had een leerling van Jezus, Filippus 
geheten, vier dochters, die stuk voor stuk als heilige te boek staan: Hermione, Eutyche, Iris en Filippa. 
Het is niet duidelijk welke Filippus hier wordt bedoeld: de apostel (Markus 3,18) of de diaken die de Ethiopische 
eunuch van Kandake tot Christus bekeerde (Handelingen 8,26-40).  
Iris zou geboren zijn in Bethsaïda, Palestina. Zij vergezelde haar vader op diens missiereizen naar Klein-Azië. Na diens 
dood zette zij het bekeringswerk voor Christus voort. Zij zou gestorven zijn in het jaar 103 en begraven op 4 
september. 

 


