JUSTYNA is een Poolse variant van JUSTINA, verkleinvorm van JUSTA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam. Het tussenvoegsel '-in-' geeft een verkleinvorm aan (vgl. in onze taal de
achtervoegsels -ke', '-je' of -tje"). De grondvorm is dus ‘Justa’. Vrouwelijke vorm van Justus:
bijvoeglijk naamwoord: 'rechtvaardig'; 'eerlijk' (vgl. ons woord ‘juist’).

*

Heiligen

Justina van Padua, Italié; maagd & martelares; T ca 304; feest 7 oktober.

Het oude Romeinse martelarenboek vermeldt op 7 oktober: "Te Padua: de heilige Justina,
maagd en martelares. Zij werd gedoopt door de gelukzalige Prosdocimus, die een leerling
was geweest van Sint Petrus. Standvastig als zij was in haar geloof aan Christus, werd ze op
last van de prefect Maximus met het zwaard doorboord. Aldus ging zij op naar de Heer."
Het martelarenboek volgt hiermee een oude overlevering die meent dat Justina een bekeerling
was van de eerste bisschop van Padua, Prosdocimus (+ eind 1e eeuw; feest 7 november), die
op zijn beurt nog leerling was geweest van Sint Petrus zelf. Deze had hem naar Padua
gestuurd. Daar had hij een groot aantal heidenen tot Christus weten te bekeren, onder wie de
heilige martelares Justina. Haar marteldood zou plaats gevonden hebben ten tijde van keizer
Nero (54-68). Prosdocimus zelf zou in vrede zijn gestorven.

Geschiedkundigen menen echter dat Justina's marteldood veeleer moet worden geplaatst ten
tijde van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus (284-305) aan het begin van de
4e eeuw.

Aan het begin van de 5e eeuw werd op last van de toenmalige stadsprefect ter ere van haar
een kerk gebouwd. In 1177 werden bij verbouwingswerkzaamheden haar relieken inderdaad
teruggevonden. De kerk werd volledig vernieuwd in 1501.

Zij is patrones van Padua en naast Sint Markus medepatrones van Venetié.

*

Justina van Sardinié, Italié; martelares met Justa en Henedina; t ca 135.

Feest 14 mei & 15 juli.

Volgens sommige overleveringen betreft het hier drie zusters. Het is echter onduidelijk, of
daarmee een familieband wordt aangeduid, of dat er bedoeld wordt, dat zij in gelovige zin
zusters waren: zusters in Christus. Dat laatste is het meet waarschijnlijk, want er zijn ook
berichten die erop duiden, dat Justina en Henedina leerlinges waren van Justa.

Zij waren woonachtig op het eiland Sardinié, en stierven omwille van Christus de marteldood
te Cagliari of Sassari ten tijde van keizer Hadrianus (117-138).

In lang vervlogen tijden kende Sardinié nog een stad Ste-Justa, waar zelfs een bisschopszetel
gevestigd was.

*

Justina (ook Katharina) van Klosterbeuren ofm, Duitsland; kloosterlinge; T ca 1563.

Feest 9 februari.

Zij was een voorbeeldig kloosterling met bijzondere devotie voor het Sacrament des Altaars
(Heilige Hostie). Bij haar sterven was ieder het erover eens dat ze te maken hadden gehad met
een groot heilige.



