MENDEL is een verkorte variant van EMMANUELA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van de Hebreeuwse naam Immanuel: ‘God met ons'.

Met name ontleend aan een tekst bij de profeet Jesaja 7,14: "De Heer geeft u zelf een teken:
Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam
Immanuel geven."”

De evangelist Matteus paste deze naam toe op Jezus: "Dit alles is geschied, opdat vervuld
zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: 'Zie, de maagd zal
zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuel geven.'
Dat is in vertaling: 'God-met-ons'.

In de christentraditie is Emmanuel of Immanuel dus op de eerste plaats een naam die op Jezus
wordt toegepast.

Omdat dit feest met kertsmis wordt gevierd, valt de naamdag van Emmanuela op 25
december.

*

Emmanuela Theresia van Minchen, Duitsland; claris; T 1750.

Feest 9 oktober.

Zij werd geboren op 4 augustus 1696 als dochter van keurvorst Max Emanuel van Beieren.
Ze trad in bij de clarissen in het zogeheten Angorklooster te Miinchen en leefde daar een
leven van grote gestrengheid en ascese. Zij stierf in geur van heiligheid op 9 oktober 1750.
Zij ligt begraven in de Frauenkirche te Miinchen.

*

Emmanuele (ook Manuelita) Torrés, Madrid, Spanje; stichteres; T 1887.

Feest 11 oktober.

Zij werd geboren te Madrid in het jaar 1826. Zij leidde een godgewijd leven. Toen zij
volgelingen kreeg, stichtte zij de Congregatie van de Dienaressen van Maria. Deze vrouwen
legden zich vooral toe op de verzorging van zieken. Manuelita stierf op 11 oktober 1887.
Als kloosterlinge nam zij een nieuwe naam aan, zoals te doen gebruikelijk: Soledad. Deze
naam is afgeleid van een Maria-feest: Nuestra-Senora de la Soledad (= Onze Lieve Vrouwe
van de Eenzaamheid).



