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Betekenis 

Spaanse naam: ‘sneeuw’. 

Gaat terug op een eretitel van Maria, de Moeder van Jezus: Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw; 

in het Spaans ‘Nuestra Señora de las Nieves’. 

Deze eretitel heeft betrekking op de bouw van de grote Mariakerk in Rome, de Santa Maria 

Maggiore.  

* 
Maria ter Sneeuw, Rome, Italië; 432. Feest 5 augustus 
Op 5 augustus wordt het feest gevierd van de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore te 
Rome in 432. Op de plaats waar deze kerk staat, de Esquilijnse heuvel, stond al een klein 
Mariakerkje, dat in de eeuw daarvóór door paus Liberius († 366) was gesticht. In die tijd was 
Maria als heilige juist in opkomst. Ze nam zeker nog niet zo'n grote plaats als nu.  

 
De verering van Maria zou met ingang van 431 een grote vlucht nemen. In dat jaar werd er te 
Efese een groot oecumenisch concilie gehouden, waar bisschoppen van over de toenmalige, 
hele wereld bijeen waren. De afgelopen jaren was er in de Kerk veel gediscussieerd over de 
persoon van Jezus. En men was tot de slotsom gekomen dat Hij én God én mens was. Toen op 
dat front de rust een beetje weerkeerde, deed zich de volgende vraag voor. Wat betekende dit 
alles voor Maria, zijn moeder? Het Concilie van Efese vaardigde af dat Maria de eretitel 
toekwam 'Moeder Gods' (Theo-tokos). Vanaf dat moment gaat Maria een steeds groter plaats 
innemen in de devotie van het christenvolk, en dus ook in de afbeeldingen en de verhalen. 

 
Paus Sixtus III († 440) trad aan in 432, één jaar na het Concilie. Hij liet onmiddellijk het 
bescheiden kerkje van Maria vergroten: Santa Maria Maggiore: de vergrote Santa-Mariakerk. 
 
 Legende 
In de Middeleeuwen ontstond er een legende rondom de bouwgeschiedenis van deze kerk. 
Maria zou aan Romeins edelman, Johannes of Giovanni geheten, de opdracht gegeven 
hebben om ter ere van haar een kerk in Rome te bouwen. Toen Giovanni aan haar vroeg waar 
hij moest komen te staan, gaf ze hem te kennen dat ze de plek met een wonder zou aanduiden. 
De volgende morgen - het was hartje zomer: 5 augustus - bleek er smetteloos witte sneeuw 
gevallen te zijn op de Esquilijnse heuvel: dat was dus de plaats die de Heilige Onbevlekte 
Maagd voor haar kerk had uitgekozen. 
* 

Bijzonderheden 
De eretitels van Maria werden als voornaam gebruikt in een tijd dat met er uit eerbied voor 
terugschrok de naam van Maria zelf te gebruiken als 'gewone' voornaam (vgl. Carmen, 
Dolores, Pilar enz.). 
 


