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Betekenis 
Germaanse naam = 'rune', 'runeteken(s)', 'letter(s)', 'wetenschap', '(geheime) kennis', 'geheim', 
'mysterie', 'toverformule'. 
In de oude tijden kwam deze naam op zich practisch niet voor, wel steeds in verbinding met 
een ander woord. In feite is 'Runa' dus een verkorting van een samengestelde naam, waarin 
'runa' voorkwam: 
Alruna = 'adellijke rune-lezeres'; Gudrun of Gundrun = 'ontcijferaarster van de rune rond de 
strijd', op 'de hoogte met de geheimen van de strijd'; Leofruna = 'lieve runelezeres' of 'lief 
geheim'. 
* 
Bijzonderheden 
In oude tijden waren het alleen de druïden en de toenaars die konden lezen. Voor een 
ongeletterde was het lezen van teksten op zich al op tovenarij. De priester keek naar 
onbegrijpelijke tekens, die nog het meest leken op sporen die vogels achterlieten. En daaruit 
wist de priester dan allerlei woorden van wijsheid te ontcijferen! 
Wie de tekens kon lezen, beschikte over macht en kon geheimen ontsluieren. 
* 
Heiligen 
Alruna (ook Adalruna of Adelruna) van Cham (ook van Beieren) osb, Niederaltaich, 
Duitsland; markgravin, weduwe & recluus(?); † 1045. 
Feest 27 januari (& 19 juni & 27 december). 
Over haar is niet veel bekend. Na de dood van haar man zou zij zich aangesloten hebben bij 
het klooster van Niederaltaich. Volgens sommigen als recluus. 

 
Een recluus was een kluizenaar of kluizenares die zich liet inmetselen in een zeer kleine ruimte ('cel'), welke 
meestal tegen een kerk was aangebouwd met een venster aan de binnenkant dat uitzicht gaf op het altaar in 
de kerk. Voor hun levensonderhoud waren ze afhankelijk van de vrijwillige giften die omwonenden kwamen 
brengen. 

 
Tot aan de secularisatie in de 19e eeuw genoot zij plaatselijke verering. Haar relieken worden 
nog bewaard in de kerk van Niederaltaich. 
* 
Leofruna (ook Leofrona) van Minster (ook van Thanet), Kent, Engeland; abdis & 
martelares; † 1011. 
Feest 23 september. 
Zij was volgens zeggen de laatste abdis van klooster Minster op het eiland Thanet voor de 
oostkust van Kent. Volgens oude Engelse boeken werd zij het slachtoffer van de geloofshaat 
van de Noormannen. Zij zetten haar gevangen in Canterbury. Daar stierf zij de marteldood. 

 


