
 

 

 SIJIA is een Zeeuwse variant van SIA 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Verkorting van een samengestelde Germaanse naam, die begon met 'Sieg-' = 'zege', 'overwinning' (vgl. Sieghild = 
'beschermster van de overwinning', Sigeburga = 'beschermster van de overwinning', Sigitrud = 'betrouwbare 
overwinning', Sigrada = 'raadgeefster voor de overwinning', Sigrid = 'die uitrijdt voor de overwinning' enz.) 
* 
Varianten 
Cijgje (fri), Seija (fri), Sie (ove), Sieje (gro), Sija (zee), Sijchien (dre), Sijgie (fri), Sijgiena (fri), Sijgje (fri), Sijke 
(fri/gro/zee), Sijt (utr), Sijtine (fri), Sijtje (fri), Syka (fri), Sykje (fri), Sytjen (fri), Zijkedina (fri), Zijtje (fri). 
dre: Drents; fri: Fries; gro: Gronings; utr: Utrechts; zee: Zeeuws 
* 
Sighilde (ook Cérotte of Séraute) van St-Calais osb, Frankrijk; maagd; † eerste helft 8e eeuw. 
Feest 22 juni. 
Zij was benedictines in Auchy, Vlaanderen. Haar relieken bevinden zich in het plaatsje Saint-Calais aan de Loire, in 
Midden-Frankrijk. Tot op de dag van vandaag wordt zij vereerd in het plaatsje dat haar verbasterde naam draagt: 
Sainte Cérotte. Daar is zij ook de patrones van de kerk. 
* 
Sigitrud; kloosterlinge; † 680; feest 7 december. 
Van haar is enkel bekend, dat ze kokkin was in een klooster. Zelfs de plaats van het klooster is in vergetelheid geraakt. 
Kennelijk hebben haar medezusters, de gasten en de bedelaars het belangrijkste van haar willen onthouden: dat ze kok 
was. Wellicht is dat zelfs de reden van haar heiligheid 
geworden...? 
* 
Sigoberga (ook Cécile, Cecilia; en tenslotte ook nog Clara, Clarissa, Clarisse) van Remiremont (ook van 
Romarichberg of van St-Mont) osb, Vogezen, Frankrijk; stichteres & eerste abdis van klooster Remiremont; † 670?; 
feest 12 augustus. 
Zij heette oorspronkelijk Sigoberga en was een dochter van de heilige Romarich "niet alleen naar de natuur, maar ook 
naar de geest", zoals een oud boek opmerkt. Dertig jaar was zij abdis van het klooster. Omdat zij tijdens het gebed 
zoveel moest huilen, verloor zij haar gezichtsvermogen. Aldus verwierf ze haar bijnaam Caecilia (= 'blinde'). Na haar 
dood werd ze begraven op de St-Romarichberg (= Remiremont), destijds kortweg 'de berg van de heilige' genoemd. De 
toeloop van bedevaartgangers was groot, vooral van blinden en andere ooglijders. Er vonden zo talrijke genezingen 
plaats dat ze door de mensen ook Clara (= 'lichtgeefster') werd genoemd. 
Zij is patrones van blinden en ooglijders; aangeroepen tegen oogziekten. 
* 
Sigrada van Soissons, Frankrijk; weduwe; † ca 680; feest 7 & 8 augustus. 
Als weduwe was zij in het klooster getreden te Sainte-Marie in Soissons, Noord-Frankrijk. Het was nog tijdens haar 
leven, dat zij haar beide zoons, Warin (Guérin) en Leodegar (Léger), verloor. Zij werden op gruwelijke wijze 
gemarteld door Ebroïnus. 
Haar heiligheid zit hem niet alleen in haar lijden, dat zij waarschijnlijk in de stilte van het gebed aan God voorlegde, 
maar ook in het feit, dat zij in de donkere tijden van de vroege Middel-Eeuwen het christendom vasthield en gestalte 
gaf. 
* 
Sigrid van Tonars bij Poitiers, Frankrijk; herderin; † 5e eeuw(?); feest 7 januari. 
Alwat over haar bekend is, is het feit dat zij herderin was te Tonars in de nabijheid van Poitiers. Haar sterfdatum, 7 
januari, is overgeleverd, maar niet het jaar waarin zij stierf, en het zelfs niet zeker of het in de vijfde of in een andere 
eeuw was... 
Op dezelfde dag wordt in de streek rondom Poitiers nog een heilige herderin herdacht: Virginia. Of het hier om 
dezelfde persoon gaat is niet duidelijk. 
* 
Anderen 
De naam kreeg ook bekendheid door Sijtje Boes. 
In de 2e helft van de 20e kreeg de naam bekendheid door schaatsenrijdster Sijtje van de Lende; later werd zij trainster 
van de Nederlandse vrouwen-topschatssters. 

 


