SOLANGE

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Niet zeker. Verschillende mogelijkheden worden geopperd:
1] Het meest waarschijnlijk is dat de naam verband houdt met het Latijnse bijvoeglijk
naamwoord 'solemnis’ = 'plechtig’, 'vroom'.
2] Samengestelde naam:
2.1 'Sol-" is Latijns voor 'zon’;
2.2 '-ange' = Frans voor ‘engel’;
Dus 'zonne-engel’; 'engel van de zon'.
*
Solange van Bourges, Berry, Frankrijk; herderin & martelares; 1 ca 880.
Feest 10 mei.
Zij werd geboren in Villenon of Villemond niet ver van Bourges in de Franse landstreek
Berry en moet geleefd hebben in de 9e eeuw. Van jongs af aan verlangde zij naar een
godgewijd leven. VVoor haar stond het vast dat zij maagd wilde blijven.
Zij hoedde haar dieren met vriendelijke zachtheid. Zij had er zelfs geen hond bij nodig. Mocht
een dier zich te ver van de kudde verwijderen, aldus de legende, en op het terrein van een
ander terechtkomen, dan hoefde zij alleen maar even haar hart tot God te verheffen; in haar
gebed gaf zij uiting aan haar gevoel van spijt over de last die daardoor werd veroorzaakt, en
onmiddellijk kwam het afgedwaalde beest dan weer uit eigen beweging bij haar terug.
Volgens de legende was zij zelfs zo heilig dat wind en bliksem haar gehoorzaamden. Als zij
met de dieren in het veld was, leek het wel of de elementen dat wisten: altijd bleef zij
gespaard.
Eens probeerde de jonge landheer Bernard de la Gothie uit de Franse stad Poitiers, haar het
hof te maken. Maar zij wees hem resoluut af. Dat was een vernedering voor die
hooggeplaatste meneer. Enkele dagen later kwam hij te paard op haar afstormen en met een
bruuske beweging sleepte hij haar mee. In haar nood slaakte Solange een kreet: "Jezus, help
mij!" Daarop sprong zij van het voortgalopperende paard. De onverlaat sprong haar achterna
en sloeg met één houw van zijn zwaard het arme herderinnetje het hoofd af. Zo werd zij
martelares van de maagdelijkheid.
Volgens de legende herhaalde het voortrollende hoofd toch nog drie keer de uitroep "Jezus!"
De legende weet nog te vertellen dat het meisje zelf haar hoofd weer oppakte en naar de kerk
droeg van St-Martin-du-Cros in Bourges. Daar werd zij tenslotte plechtig begraven. Al gauw
stond de kerk bekend als de Solange-kerk. Er bevindt zich een bronnetje vlakbij, waarvan het
water wonderkracht bezit. Het heeft in de loop der jaren talrijke pelgrims getrokken en velen
vonden er troost en genezing.
Solange wordt in het bijzonder aangeroepen om regen te krijgen.
Bovendien is zij patrones van Berry en Bourges.



