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Wellicht door kindertaal sterk verkorte naam, die oorspronkelijk waarschijnlijk uit twee leden bestond.

Het eerste lid is teruggebracht tot één letter: 'i'. Duidt erop, dat er oorspronkelijk een woord met een 'i*-klank
stond, er misschien zelfs mee begon.

De uitgang -be' is een verkleinvorm. Zou erop kunnen duiden, dat het tweede lid oorspronkelijk met een
lipletter ('b', 'p', 'f of 'v') begon.

*

Ibiliau (ook Ebiliau, Hibilio of Hibillio) van Bretagne, Frankrijk; kluizenaar; t (vroege?) middeleeuwen;
feest ?

Over deze heilige is niets bekend. Het enige wat er van hem rest is de benaming van twee gehuchten in
Bretagne, die naar hem genoemd zijn: het ene bij St-Pabu en het andere bij Plouguin, beide gelegen vlakbij
de gemeente Ploudalmezeau in de landstreek Léon, in het noorden van het arrondissement Finistére.

*

Iboen (eigenlijk Diboan; ook Abibon, Thibon, Thybon of Yboiene) van Bretagne; kluizenaar; T (vroege?)
middeleeuwen; feest 28 januari.

Over zijn persoon weten we vrijwel niets. Hij wordt op verschillende afgebeeld: bisschop met tabberd, mijter
en staf; als jood (door verwarring met Sint Abibo), priester of diaken met martelaarspalm en een brandend
hart en ook als dominicaan. Hij wordt aangeroepen ter verlichting van pijnen bij zieken.

In het Bretonse plaatsje Plevin vindt er op de tweede zondag van augustus een boetprocessie (‘pardon’) plaats.
Bij die gelegenheid worden de kleren van de overledenen van het afgelopen jaar bij opbod verkocht. Met de
bedoeling om ze over het bed van te hangen van mensen die op sterven liggen. In vroeger tijden was dit een
algemeen gebruik; tegenwoordig vinden we het nog maar in enkele dorpen.

*

Wellicht is er verband met Ivo of Yvo?.

Betekenis

Afgeleid van de stam 'Iv-' welke weer een variant is van het woord 'ijf' = ‘taxusboom'’ (vgl. het Engelse 'lvy’),
waarvan het hout zeer geschikt was voor het maken van bogen, vanwege zijn taai en buigzaam karakter en
waarvan er - bv. volgens zeggen van Julius Caesar in: De Bello Gallico 6,31 - zeer veel groeiden in Gallié en
Germanié (zeg maar het huidige Frankrijk en Duitsland).

Varianten voor het woord 'iv-" waren in de verschillende Germaanse talen: 'iwa’, 'iwo', 'iha, 'iga’, ‘iwe' en 'ibe'.
Wellicht is ons woord ‘wilg' nog met deze naam verwant.

*

lvo Hélory, Tréguier, Frankrijk; priester & jurist; T 1303. Feest 19 mei.

Geboren 17 oktober 1253 geboren op het landgoed Kermartin dichtbij Tréguier in Bretagne. Studeerde
rechten, filosofie en theologie, werd priester en kerkelijk rechter. Leidde een gestreng leven: een collega zag
toevallig waar hij sliep: er lagen schots en scheef wat blokken hout op de grond, hier en daar wat opgevuld
met stro; één of andere goedkope lap deed dienst als deken. Intussen probeerde Ivo zijn kennis en kunde
vooral ten goede te laten komen aan de armen en ongeletterden.

Thuis deelde hij elke avond zijn tafel met een hele drom zwervers en bedelaars. Hij was degene die hen
bediende en verzorgde. Er wordt verhaald dat op een avond een bijzonder onappetijtelijke verschijning aan
zijn poort kwam aankloppen. De man zat onder de zweren en hij stonk afschuwelijk. Ivo liet hem aan zijn
rechterhand plaatsnemen. Hij at met hem samen uit dezelfde schotel. De anderen waren nog lang niet
uitgegeten, toen de vreemde zwerver alweer opstond om te vertrekken. Bij de deur stak hij zijn hand op en
groette allen: "De Heer zij met u." Onmiddellijk nadat hij door de deur was verdwenen, keerde hij terug,
maar nu zo stralend en schitterend en zo'n weldadige geur verspreidend, dat het voor ieder duidelijk was: dit
is de Heer zelf. Nog lang daarna hoorde men Ivo verzuchten: "Ik kan het maar nauwelijks geloven dat de Heer
aan ons een bezoek heeft gebracht. Ik had Hem ook bijna niet herkend."

Patroon van de juristen (rechtsgeleerden), rechters en gerechtsdienaren, notarissen,pastoors, priesters, armen
en wezen. De kerk te Tréguier waar hij begraven ligt, is nog altijd een druk bezocht bedevaartsoord.



